Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joannes Ludovicus DE VOS

Lid van den Bond van het H. Hart en van
verschillende Broederschappen.

weduwenaar van MARIA FIERENS
echtgenoot van LAURA MISEREZ

Geboren te Bouchout den 29 Maart 1898 en
godvruchtig overleden in het Sanatorium te Lustin
(Mont-sur-Meuse), den 8 Juni 1933
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was een goed en zoethartig man, geregeld
in zijne zeden, eenvoudig, rechtzinnig, godvruch-
tiz. Bemind van God en van de menschen zal zijne
gedachtenis in zegening blijven. Ecel XVI.

Eert uwen Vader uit geheel uw hart en vergeet
de zuchten uwer moeder niet. Gedenk dat ge zon-
der hen niet zou geboren zijn en geeft hun terug
naar hetgeen zij u geschonken hebben.

Eccl. V.II. 29.

Duurbare echtgenoote, wees niet bedroefd gelijk
degenen die geene hoop hebben. God zal voor u be-
zorgd zijn. Beminde Kinderen, blijft den Heer in
waarheid dienen en tracht altijd te doen wat be-
haaglijk is. Dan zullen wij weldra elkander weder-
zien. Tobias.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne heil.  300d. afl.

Em. LENAERTS Koster, Emblehem.




