
Dankbare herinnering aan 

De Heer 

Louis De Vos 

echtgenoot van Céleste De Wolf 

Hij werd geboren te Boechout op 

31 maart 1924 en is er plots overleden 

op 16 april 2000 

Zijn kinderen en familie 

danken u voor uw troostende 

blijken van medeleven 

Afscheid is het begin van een herinnering. 

Afscheid hebben we door je plotse dood eigenlijk 

niet echt kunnen nemen. De laatste tijd was je hier heel 

sterk mee bezig. Wij geloofden het niet of wilden het 

niet aanvaarden omdat je zelf nog zoveel plannen had. 

Nu is de levenslucht, die op het laatst zo zwaar woog, 

je echt fataal geworden. De strijd die je daartegen 

leverde was groot. 

Je leven was er een van hard werken. Het viel je dan 

ook zwaar dat dit op het laatst allemaal niet zo vlot 

meer ging. Toch heb je dit aanvaard en er nog het beste 

van gemaakt. Heel veel tijd besteedde je ook aan je 

familie en gezin. Je zag ons graag komen en bleven we 

al eens wat te lang weg was je echt ongerust. 

Het leven gaat verder, maar niet zomaar zonder jou. 

Een mooie herinnering staat voor altijd diep in ons hart 

gegrift, en je beeld dragen we voor eeuwig met ons 

mee. De dingen die je ons leerde zijn een teken van je 

verdere leven binnen in ons. Wij zullen je gedachten 

verder met ons meedragen. 

Het is goed geweest. Rust nu maar, je hebt het echt 

verdiend. Maar denk eraan dit afscheid is maar tijde- 

lijk. Dat maakt ons ook een heel klein beetje blij.


