
Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft. 

H. Aug, 

+ 

BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER 

Mevrouw 

Maria Rosalia Louisa DE VOS 
Lid van verschillende Broederschappen 

weduwe van 

Jan Baptist VAN EESTER 
geboren te Bouchout, den 20 Maart 1857, aldaar 

overleden, den 1 Februari 1936 

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, 

Hoe zalig de dood eener christene moeder, die haar 

levensgeluk immer in haar huiskring heeft gezocht en 

nooit iets anders betracht heeft dan voor haar kroost 

een voorbeeld van deugd te zijn. 

Vreedzaam met eenieder, wandelde z voor den 

Heer, vol verduldigheid, godsvrucht en zachtmoedig- 

heid, Ps CXVII 

O Maria, mijn hart heeft u altijd bemind, mijne tong 

ualtijd geloofd. bid nu voor mij. H, Bonav. 

Teergeliefde Kinderen, weent niet over mijn heen- 

gaan ; op dit oogenblik ben ik aan uw oogen onttrok- 

ken, maar niet aan de genegenheid van uw bart, ik be- 

waar het aandenken uwer liefde voor mij. 

Genadige Jezus. geef haar de eeuwige rust. 7jen7 g, 

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl, 

Jezus, Maria, Jozef 7j, 7q. afl. 

R P. 
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