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Dankbare herinnering aan

Jos De Waele

Ere-Postmeester op rust
Echtgenoot van Maria Minne

Hij werd geboren te Boechout op 15 mei 1927 en

overleed te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op 1 juni 200s.

Zijn echtgenote,
Zijn kinderen en kleinkinderen,
danken u oprecht voor uw blijken van medeleven.

Je was een man van weinig woorden

Herkenbaar voor de gene die bij je hoorde

Een man, een vake, een bompa op wie je kon bouwen
en wiens woord je kon vertrouwen

Zo bescheiden als je hebt geleefd

zo bescheiden ben je gestorven

Pluk de dag

Pluk hem als een bloem, als een roos....

en bewonder hem iedere dag

Maar vergeet vooral niet om te ademen van de geur
van de dag die je hebt geplukt

Een geest zo sterk als een beer

Een lichaam uiteindelijk toch te teer

Een inzet niet te evenaren

Een wilskracht haast niet te bedaren

Een vechtlust bijna niet te temmen

Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen

Zwijgzaam, stil en zonder vragen
wilde jij je ziekte dragen
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je stil en onverwacht
uit ons midden weggegleden
En na een dappere maar ongelijke strijd
ben je nu uit je lijden bevrijd
Dimitri, Yannick, Julie.



