De kern van alle dingen

is stil en eindeloos
alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen
ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

F. Timmermans (uit Adagio)

Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het heengaan van

Dokter

Dirk De Wever

weduwnaar van Lea Mortelmans
echtgenoot van Magda Verhoeven

Hij werd geboren te Borgerhout op 14 september 1938
en ging na een langdurige ziekte toch nog onverwacht
van ons heen in de Residentie Mayerhof te Mortsel
op 18 november 2020.

Dirk heeft zijn lichaam afgestaan ten gunste
van wetenschappelijk onderzoek.

Wegens de huidige maatregelen tegen
corona zal een herdenkingsplechtigheid
in familiekring plaatsvinden.

Rouwadres :
|Jzerlaan 26 - 2500 Lier
online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Magda Verhoeven
zijn echtgenote

Peter De Wever
Sara, Wout, Mirte, Anne
Johan en Daisy De Wever - Netens
Arne, Senne
Peter en Annelies Zegers - De Wever
Kathleen, Maarten, Ruben
Ziin kinderen en kleinkinderen

Pascale Harmegnies
Adrien en dochtertje Cloé, Pauline
de dochter, kleinkinderen en achterkleindochtertje van Magda

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families De Wever, Verhoeven,
Mortelmans en Masschelin.

Met bijzondere dank aan de huisarts, het team
van de Residentie Mayerhof en allen die
hem met goede zorgen omringd hebben.



