
Onverwacht ging hij van ons heen 
hij leeft voor immer. 
Dat geloven wij, en hopen wij. 
Hij hield van ons, en wij van hem. 

De familie, 

Juffrouw Bertha Bensch, 

de kerkfabriek van St.-Bavo, 

en gans de parochiegemeenschap van Boechout 

danken U. 

Een woord, een traan, 
uw hoopvol meeleven ! 

We mochten aanmoediging zijn voor elkaar. 

t 

ZEEREERWAARDE HEER 

Constant DEBAERDEMAEKER 

Pastoor van de parochie St.-Bavo, Boechout 

Leraar aan het St.-Jan Berchmanscollege 
te Mol 1932-1938 

Onderpastoor van de parochie St.-Trudo, 
Meerhout 1938-1956 

Aangesteld tot pastoor te Boechout 
op 25 maart 1956 

overleed twee dagen na een pijnlijk ongeval, 
sacramenteel verbonden met de Heer, in de 
St.-Jozefkliniek te Mortsel, op 2 september 1973. 
Hij werd geboren te St.-Lenaarts, op 6 september 
1907 en priester gewijd op 3 april 1932 te 

Mechelen. 

«Blijf dit doen om Mij te gedenken». Vanuit die 
opdracht van de Heer vertrok zijn leven. Moeilijk 
in een wereld die plots gaat veranderen ! Maar … 
blijf dit doen… Priesters, kerk en godsdienst 
waren dan ook zijn dagelijkse zorg. 

Vanuit zijn vasthoudend geloof probeerde hij 
eerst zelf priester te zijn, een priester voor zijn 
mensen. Want hij was een gulle vriend, een in- 
goed mens. Troosten, een vergevende hand, 
voor iedereen goed willen doen ! Blijf dit doen… 
Brood breken, elke dag. Vreugde geven, ook in 
zijn lijden. En leven, eeuwig leven, Kristus geven. 

«Bij mijn vader en moeder, en mijn zuster…» en 
dan sprak hij over zijn huis in de hemel… daar 
leeft hij nu voor immer. 

Dank, God, om Uw priester, onze pastoor in ons 
midden.


