
Ik ben de verrijzenis en het leven; Die in 
Mij gelooft, zal eeuwig leven. (Joan.) 

Gedenk in uwe gebeden en sacrificiën 
de ziel van 
MEVROUW 

JOANNA DEBROUX 
weduwe van 

Mijnheer August Boelaert 
geboren te Hingene den 30 Mei 1865, 

en naar het Eeuwig Vaderhuis weergekeerd 
te Boechout, in het rustoord van de H. Familie 

op 22 November 1944. 

Gesterkt door het H. Oliesel, 

Al is moeder gestorven, hare gedzechtenis 
klijft onsterfelijk, zij is daar, immer daar en 
beheerscht het leven harer kinderen. 

(P. Van Tricht) 
Zij versmaadde het genot en was steeds 

werkzaam voor haar gezin. Zij deed 2an nie- 

mand ongelijk en was gelukkig wanneer ze 
iemand dienst kon Fewijzen. 

Christen van echten stam, was zij cen 
vrouw van plicht, teeder en trouwe echtgenoo- 
te, waakzaam, liefhebkende, zich geheel en 
gansch opofferende mcede”. (H. Aug.) 
Duurbare kinderen en familieleden, heb 

dank voor al die goede zorgen. Alle goeze 
werk wordt beloond. 

Blijf cok nog voor mij bidden. 

Laten wij bidden: 
Ver!een, smeeken we, almzchtige God, dat 

de ziel van uw dienares Joanna, die heden 
van deze wereld is gescheiden, door dit offer 
cezuiverd en bevrijd van zorden, kwijtschel- 
ding en tevens de eeuwige rust bekome. Door 
Jezus Christus onzen Heer. Amen. 

(Gebed na de Nutting) 
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 
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