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Als dank aan allen die hun deelneming betuigden /Í(‚/Zí 

bij het smartelijk verlies van 

Kunstschilder 

Herman-Jozef C.M. DECKERS 

geboren te Boechout op 5 oktober 1888, 
zacht in de Heer ontslapen te Antwerpen 

op 20 februari 1973. 

„Ik meen dat de bovennatuurlijke Schoonheid 
schoner is dan de natuurlijke schoonheid. Ik arbeid 
uit al mijn krachten om die bovennatuurlijke 
Schoonheid in mijn werken te verwezenlijken.” 

„Ik dank U, o mijn God, voor al de genaden die 
Gij gegeven hebt: in het bijzonder mij gebracht 
te hebben langs de smeltkroes van het lijden. Het 
is met vreugde dat ik U de laatste dag zal aan- 
schouwen, de scepter van het kruis dragende. Ver- 
mits Gij U gewaardigd hebt mij dit zo kostbare 
kruis in aandeel te geven, hoop ik in de hemel 
op U te gelijken en in mijn verheerlijkt lichaam 
de gewijde stigmaten van Uw Passie te zien schit- 
teren.” 

„Dat het lijden, na mij voorbereid te hebben om 
voor U te verschijnen, me eindelijk de dood brenge, 
en dat mijn ziel zonder dralen opstijge in de 
eeuwige omhelzing uwer barmhartige liefde.” 

„Op de avond van dit leven zal ik voor U met 
lege handen verschijnen, want ik vraag U niet, 
Heer, mijne werken te tellen… Ik wil mij kleden 
met Uw gerechtigheid, en van Uwe liefde het 
eeuwig bezit van Uzelf ontvangen. Ik wil geen ander 
loon en geen andere kroon dan Gij, o mijn Wel- 

beminde !” 
(Uit zijn eigen dagboek) 


