Uw Heilige Wil geschiede !

Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

MIJNHEER

Josephus Regina DECKERS

echigenocot van

Mevrouw Clara-Maria MISSIRIAN

geboren te Boechout, de 14 september 1828, god-
vruchtig overleden te Ekeren (St Lucoskliniek), de
13 december 1957, gesterkt door de Trocstmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
«ln Articulo Mortis».

in de hemel zullen wij kem wederzien, die wij hier
op aarde betreurden.

Smekend keren wij onze ogen naar Uw kruis, O
Heer. Uw kruis weze onze sterkte en onze hoop. Uw
kruis weze ock onze zaligheid Inde wonden van Uw
handen en Uw voeten lezen wij de prijs van Uw
viiendschap.

Dierbare echtgenote, ik ga de weg in van onze
vaderen wil niet wenen noch doorgronden: Gods wil
is ondoorgrendbaar, maar toch heilig en rechtvaar-
dig. Heb dank voor uw liefde en uw zorgen, Eens zul-
len wij mekaar weervinden in de gelukzalige
eeuwigheid. Bid voor mij.

Lieve ouders, zwaar is ook da beproeving voor U,
maar bidt veel, opdat ik weldra de Heer moge aan-
schouwen, dan zal ik voor eeuwig gelukkig zijn.

Mijn Jezus Barmhartigheid.
H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Mevrouw Josephus DECKERS, geboren Clara-Maria
MISSIRIAN ;

Miinheer en Mevrouw Frans DECKERS-VERMEULEN ;

De familie DECKERS ;

De familie VERMEULEN,

danken U voor de blijken van deelneming.

Eegral. L. Celis & Zoon

Dirukkerij «De Molen»
Boechout

Boechout




