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Heer, verleen toegang tot Uw Rijk aan 

Mevrouw Maria DECOUSSEMAEKER 
echtgenote van de heer Pierre AERTSSEN 

geboren te Alveringem op 29 mei 1919 

en godvruchtig overleden te Veurne 

op 4 februari 1974, 

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken. 

Er is pijn in ons hart 
om dit plotse heengaan. 
Pijn om het woordeloos afscheid. 
Pijn om de veel te vroege scheiding. 

Pijn om de lege plaats 
in ons huis en in ons leven, 

Maar er is ook dank. 
Dank om het gelukkig samenzijn. 
Dank om de trouw en de liefde. 

Dank om de nauwgezette zorg 
waarmee zij haar gezin omringde. 
Dank om de stille bescheidenheid 
en de trouwe dienstvaardigheid. 

Dank vooral in dit uur 
omdat zij de Heer diende 
in eenvoud en oprechtheid. 
Heeft de dood haar verrast, 

ze was niet onvoorbereid. 
Zo'n plotse dood was haar hartewens : 

een pijnloze overgang 
naar het nieuwe Leven. 
De herinnering aan haer toegewijd leven 

roept ons nu op tot navolging. 

Want Gij zijt de Heer van het leven. 

Wij voelen ons zo machteloos. 
Wij beminden haar zo sterk 

dat wij het niet kunnen geloven 
dat we haar zichtbare aanwezigheid 
voortaan zullen moeten missen. 

Help ons om dit kruis te dragen. 
Sterk ons geloof in Uw toekomst. 
Steun ons op de weg daartoe, 

en laat ons met elkaar 
dieper verbonden blijven 
dan voorheen in afwachting 

van het Eeuwig samenzijn 

bij U in het Vaderhuis. 

De heer Pierre AERTSSEN - DECOUSSEMAEKER, 

De heer en mevrouw 
Jos en Rita HOSTEN - AERTSSEN, 

De heer en mevrouw 
Roland en Erna VERMEYLEN - AERTSSEN, 

Heer, met ons verdriet 
KSI volhoop bij Ú. danken U hartelijk voor uw blijken van 

deelneming en de troost van uw gebed. 

“DE GRIFFOEN” VEUMNE


