
Dit weze een vroom aandenken aan 

Mejuffer 

Maria Rosalia DENS 
Lid van verschillende godvruchtige 

Genootschappen 

geboren te Lier, op 21 juni 1877 en 
godvruchtig in de Heer ontslapen te 

Boechout, op 27 mei 1963. Voorzien 
van de laatste H.H. Sacramenten. 

Rozeke is heengegaan naar het Vaderhuis ! 

ze kende reeds lang de weg en ging hem 

vanaf haar jeugd, met vreugde en vertrou- 

wen. In-vroom, maar zonder vertoon, was 

ze met diepe wortels van haar geloof in God 

zeankerd : ze wist van Gods grootheid en 

goedheid. Ze heeft altijd hard gewerkt, veel 

meegedeeld ; het leven heeft haar beproefd. 

Jaren bleef ze op het ziekbed gekluisterd, 

maar haar hart bleef goed, waar, trouw en 

zacht. - Gods plannen zijn ondoorgronde- 

lijk : Hij weet het «waarom» van dit alles, 

en wij, die achterblijven, vermoeden dat de- 

ze ziel het grootste geluk te beurt is gevallen 

want God schenkt loon naar werken. Wij 

moeten hier veel over nadenken ! 

Dierbare familieleden en vrienden, bidt voor 

mij en denkt dikwijls na over de zin van het 

leven en de oneindigheid van God. 

Heer weduwn. Leopold Van Brempt-Dens, 
kinderen, schoon- en kleinkinderen, 
Heer weduwn. Emiel Van Hoof-Dens, 
De families Dens, Van Brempt en Van Hoof, 
De Neven en Nichten, 

danken U voor de blijken van deelneming. 

F. Celis, begraf. Drukk. De Molen 


