
Behandel mij o Heer volgens uw grote barm- 

hartigheid. 

BID- VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER 

Mevrouw PAULINA DENS 
Lid van 

verschillende godvruchtige Genootschappen 

echtgenote van 

Mijnheer Emiel VAN HOOF 

geboren te Lier, op 27 April 1890, en godvruch- 

tig overleden, in Sint Jozefskliniek te Mortsel, 

op 22 Maart 1954, voorzien van de laatste 

HH. Sactamenten en van de Pauselijke Ze- 

gen «In Articulo Mortis». 

Heden ik, morgen gij ! Gedenk daarom o 
mens, dat gij stof zijt. Gelijk een wind, als 
een schaduw zijn mijn dagen vervlogen. 

Geen plotse dood is te vrezen, doch een 
dood die plots en onvoorbereid is. 

Na veel zwoegen tastte een ongeneeslijke 
kwaal mij aan en Onze Lieve Heer legde daar- 
mee een zwaar kruis op mijn schouders..…. De 

strijd is nu gestreden, mijn loopbaan is vol- 
bracht, ik ga scheiden. In de hemel zal er geen 
ziekte meer zijn, geen lijden, geen droefenis, 
geen scheiden. 

Duurbare Echtgenoot, het leven op déze we- 
reld is zo bitter kort ; buig nederig het hoofd, 
aanbid de Heilige Wil van God en houd van 
Jezus. Hij zal uw trooster zijn. Bid veel voor 
uw vrouw die u ontnomen werd. 
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Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het 

eeuwige licht haar verschijne ! 

H. Hart van Jezus, uw rijk kome. 

Innig danken wij U voor Uw deelneming 

in ons smartelijk verlies en Uw 

gebed voor onze diepbetreurde 

overledene. 

De Familiën DENS en VAN HOOF. 

L. Celis, begraf. Boechout. Drukk. J. Verheyen 


