
Innig aandenken aan 

John DIELS 

Ere-Kerkmeester van St.-Rumoldusparochie 

Oprustgestelde prokuratiehouder van 

A.M.I. Antwerpen 

echtgenoot van 

Helène JANSEN 

geboren te Antwerpen op 16 februari 1906 

godvruchtig overleden te Wilrijk in 

St.-Augustinuskliniek op 22 november 1977 

voorzien van het sakrament der zieken en 
van de pauselijke zegen in Articulo Mortis 

Hij was een man van deugden : godvruch- 
tig, voorzichtig en eenvoudig, opgeruimd 
van karakter, rechtschapen en vol gedien- 
stigheid en naastenliefde. Daarom won hij 
de achting en de genegenheid van allen 
die hem kenden. 

Geef aan zijn ziel de eeuwige rust, o Heer, 
en doe hem het altijddurende licht ver- 
schijnen. 

(Int. v.d. H. Mis der Overledenen.) 

Duurbare echtgenote, beminde kinderen en 

kleinkinderen, hebt dank voor uw onver- 

moeibare zorgen en standvastige liefde. 

de familie bedankt 

voor 

uw gebeden 

en 

troostende blijken van deelneming


