n

Liefdevol aandenken aan
Martha Diels

weduwe van Emiel Laevers

Zij werd geboren te Koningshooikt
op 8 juni 1920 en overleed te
Boechout in het WZC St.-Mathildis
op 27 mei 2012, gesterkt
door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein.
Is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.
Wat zij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin.
Maar achter de gesloten ogen,
glanst een gigantisch groot begin.

Toon Hermans.



