
Hoe gelukkig en verstandig is de mensch die nu 
poogt te zün in het leven, als hij wenscht bevonden 
te worden bij de dood.  (Thom, Kemp. XXIII 2) 

SE 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Mevrouw 

PETRONELLA DIETENS 
Lid der Congregatie 

van den H. Franciscus, van den Bond van H, Hart 

en van verschillende Broederschappen. 

echtgenoote van 

Joannes Franciscus VAN EYLEN 
geboren te Bouchout den 28 November 1859 

en aldaar godvruchtig overleden den 6 Februari 1930, 

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten. 

Zij was eene Moeder boven al wat men zeggen 
kan, weerdig in de gedachtenis der rechtveerdigen 
te leven. I Mach. VII 

Het behaagde den Heer haar aan onze teedere 
liefde te ontnemen ; maar in gezegend aandenken zal 
zij immer bij ons voortleven. 

Duurbare echtgenoot en kinderen, mijne dood pijnigt 
U, maar God heeft gesproken, onderwerpt u aan zij- 
nen heiligen wil, Fénelon 

Vergeet mij niet in uwe gebeden, blijft den Heer ge- 
trouw en leeft zoo dat gij den dood niet hoeft te vree- 
zen. 

GEBED 

Wij bidden. U, o Heer, verlos de ziel van uwe 
dienares en geweerdig door uwe genadige goedheid te 
vergeven hetgeen zij door menschelijke krankheid mis- 
daan heeft. Amen, 

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde 300 d. afl. 

Zoet Hart van Maria wees mijn heil ! 300 d. afl. 

I. Celis, aann. van Begraf. — Tel. Hove 313 


