
Liefdevol aandenken aan 

Leo Dillen 

echtgenoot van Rita Strubbe 

geboren te Boechout op 22 maart 1936 

en omringd door zijn gezin van ons 

heengegaan in het ZNA Middelheim te 

Antwerpen op 1 maart 2013, gesterkt door 

het heilig sacrament van de zieken. 

De familie dankt u voor uw gebed 

en blijken van deelneming. 

Ik mis u waar ik henenvaar 
of waar ik henenkeer: 

de morgenstond, de dagen rond 
en de avonden nog meer! 

Wanneer alleen ik tranen ween 
‘t zij droevig hetzij blij, 
ik mis u, o ik mis u zo, 
ik mis u nevens mij! 

GG.


