Dankbaar om haar schoon leven nemen wij
vandaag afscheid van

mevrouw

Maria-Mathilda DILLEN

weduwe van de heer
Ferdinand Verdonck

Zij werd geboren te Herenthout op 14
februari 1901 en gesterkt door de zie-
kenzalving ging zij te Boechout in vol-
ledige overgave terug naar het Vader-
huis op 5 juli 1980.

Heer, wij danken U omdat wij zo'n goede
moeder kregen. Zij was de eenvoud zelf.
Beminnelijk in de omgang met allen, ging ze
vol optimisme door het leven.

Voor iedereen had ze steeds een goed woord-
je klaar.

Niets was haar te veel of te lastig als ze
haar kinderen kon gelukkig maken.

Haar kleinkinderen en achterkleinkind waren
haar grootste geluk, haar diepste vreugde
tijdens haar levensavond.

Heer, het droeve afscheid valt ons zwaar,
maar... door onze tranen heen danken wij
U omdat we weten dat moeder nu gelukkig
is bij vader.

Lieve kinderen, wees elkaar een steun nu
vader en ik er niet meer zijn.

Mijn beste kleinkinderen, wees de trots en
de troost van uw goede ouders,

Kleine Wim, groei op tot een flinke jongen.
Ik geef U allen mijn laatste kruisje en samen
met vader blijf ik over U waken.

Dierbare familieleden en wrienden, gedenk
mij in uw gebed.

Tot weerziens in de hemel

Voor uw gebed en medevoelen in onze rouw

danken wij U hartelijk.

Louis Cannaerts-Verdonck Josephine,
kinderen en kleinkind.

Jules Mans-Verdonck Jeanne en kinderen.

De families Dillen, Verdonck, Verwimp en
Cannaerts.
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