
“Ik heb lang en gelukkig geleefd 

niets gevraagd en veel gekregen 

en van alle goede dingen voldaan 

stilletjes ter Here gegaan.” 

+ 

Herinnering aan 

Maria DILLEN 

Lid van de Kristelijke Bond 

van Gepensioneerden-Vremde 

Weduwe van 

Frans Van der Keelen 

Zij werd geboren te Boechout op 

17 augustus 1901 en overleed thuis te 

Vremde op 16 mei 1992, begeleid door 

de gebeden van de H. Kerk. 

Haar kinderen en kleinkinderen 

danken U voor uw troostende 

blijken van medevoelen. 

Onze moeder is naar de hemel gegaan, 

eenvoudig en stil 

zoals ze altijd is geweest. 

Minzaam en vriendelijk voor 

allen die haar kenden. 

Heel lang heeft zij bij ons 

mogen blijven. 

Haar gedachtenis zullen wij met 

achting bewaren. 

Het leven is haar niet ontnomen 

maar in een beter veranderd. 

Lieve moeder, wij vergeten U nooit. 

We bewaren U diep in ons hart. 
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