Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Elvira Dockx
echtgenote van de heer Rik De Meyer

Lid van Kome Nete
Lid van D'Amandelboom

Geboren te Boechout op 24 april 1942 en onverwacht
thuis te Lier overleden op 30 mei 2006.

De familie dankt u voor uw vriendschap,
uw meeleven en uw blijken van deelneming

Liefste Elvier, mama, bomma,

Je had een hart van goud, Je was voor iedereen goed
Soms was je stil, soms liet je jezelf goed horen.

Nu is je stilzwijgen pijnlijk en voorgoed,

Nooit zal het meer zijn zoals tevoren.

Men kon je snel blij maken, met weinig was je al content.
Je eenvoud en moederliefde blijven eeuwig in ons hart
geprent.

Mama, je hebt je strijd gestreden.

Rust nu maar in vrede.



