.l.

Dierbaar aandenken aan de bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
Louisa “Wiske” Doensen de twijgen
en iedereen vindt het
heel gewoon

Zij werd geboren te Antwerpen dat zij weer bladeren krijgen
op 14 maart 1907 en is rustig van
ons heengegaan te Boechout

in het R.V.T. St.-Mathildis op naar de grond
10 februari 2003. en dan opnieuw weer groeien

zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft

we zien ze vallen

De familie dankt u voor uw medeleven. zal bloeien....
Speciale dank aan de huisarts, de directie en Toon Hermans
al het personeel van afd. "De Bunderkens”
het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout
vwor hun goede en toegewijde zorgen.



