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Aandenken aan 

Frans Doms 

Vernoot van de C.V. Noord-Natie 

Lid van verscheidene kristelijke verenigingen 

echtgenoot van Nini Van Loock 

Boechout, 8 juni 1920 

Ekeren, 25 oktober 1981 

Vandaag, feest van Allüe en, 

nemen wij afscheid van 

Frans Doms. 

De mensen die Frans kenden aan de 

haven zullen hem herinneren als een 

temperamentvol man die zich volledig 

inzette voor zijn werk. 

Thuis was hij een oprecht, goed en 

overgevoelig man waar zijn vrouw en 

kinderen alles voor hem betekenden. 

Pa, we zijn met velen hier om je heen. 

In vele harten is er verdriet om je 

heengaan. 

Wij nemen maar tijdelijk afscheid en 

danken U om de liefde die we van je 

kregen ! 

De familie Doms dankt voor 

Uw aanwezigheid en blijken 

van innige deelneming. 
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