
Dit weze voor allen die haar kenden en 
waardeerden een vroom aandenken aan 

MEVROUW 

Clementina Maria DRIES 
Lid van de Bond der Kristelijke Gepensioneer- 
den - Afdeling Wommelgem, van de K.AAV,, 

en van verschillende andere godsdienstige 

genootschappen 

Weduwe van de Heer 

Frans PINTJENS 
geboren te Wommelgem op 30 november 1894, 

overleden te Antwerpen (Medisch Instituut 
Middelheim) op 6 maart 1974 

Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken 

Dit schone leven heeft voor God zijn volle 

intrest opgebracht want moeder was een uit- 

nemende en goede vrouw. Allen die haar ken- 

den, vooral de vrienden van onze christelijke 

bond der gepensioneerden, hebben haar blijheid 

en bovenal haar diep geloof bewonderd. ledereen 

en in '’t bizonder Martha kon bij haar troost, 

opbeuring en wijze raad vinden. Ontelbaren 

werden door haar geholpen bij lijden en sterven 

van buren en vrienden ; haar ene hand wist 

niet wat de andere gaf. Moeder hield van 

O.L. Vrouw, haar hemelse moeder, voor wie 

de rozenkrans ontelbare malen door haar vin- 

gers is gegleden ! Zij is van deze wereld 

heengegaan met zich meedragend de schoonste 

naam die ze hier op aarde zo écht verdiend 

heeft: moeder ! 

Moeder hield van de parochie en van de 

priesters. Van op haar ziekbed vertelde ze, 

met vreugde in het hart, dat zij lange jaren 

gewerkt heeft in een van onze gezinnen, die 

een priester aan de Heer gaf ! Schoon zijn 

deze mensen, van het oud geloof, die hun leven 

in alle eenvoud in dienst van God en de 

mensen hebben gesteld ! 

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, gij 

hebt mij gelukkig gemaakt. Blijf veel van 

elkaar houden. Dank voor al uw zorgen. 

Familieleden en vrienden, anders maar die- 

per nog blijft de liefdeband tussen ons allen. 

Mijn trouwe huisgezel Martha, wij blijven voor 

elkaar bidden. 

De kinderen, schoon-, klein- en 

achterkleinkinderen van wijlen 

de Heer en Mevrouw Frans PINTJENS-DRIES 

danken U voor uw troostende 

blijken van medevoelen. 
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