
Celine DRIESEN 

Weduwe van de Heer Leon JORIS 

Zij werd geboren te Rijkevorsel op 2 juli 1910 en overleed 

te Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis op 12 oktober 2001. 

De familie dankt u voor uw medeleven. 

Ik weet het niet, ik vind geen naam, 

ik krijg het met geen woorden saam 

wat er nu omgaat in mijn ziele. 

Is het soms blijdschap? Is ‘t verdriet? 

Of allbei? En ook weer niet.…. 

Ik kan slechts zwijgend knielen. 

uit Adagio van Felix Timmermans


