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TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN 

MEJUFFER 

Jeanne Alphonsina DUMONT 
geboren te Boechout, op 11 Mei 1931 

en plots aan onze liefde ontrukt te Mortsel 
den 5 April 1943, voorzien van de 

troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk 

Gij kwaamt.. en waart 

De vreugd rond onzen haard ; 

Ons heil, ons hoogste goed, 

De liefste bloem in onzen gaard, 
De zoetste zang in ons gemoed, 
De fijnste perel onzer kroon 

De lust, het leven onzer woon. 

Gij kwaamt.. en stoeidet door het leven 
Zoo blij in volle kracht ; 

Gelijk de vogel door de dreven 
Bij zonneglans en lentepracht, 

Helaas !… een wreede ramp 

Heeft u thans ons ontnomen.… 
Verzwonden als een damp 
Zijn al ons toekomstdroomen ! 

Bij tranen en gebeden 

Zijt gij de rust al lijdend ingetreden 
O diepbetreurde kind, 

En toogt gij naar een beter oord : 
Gij waart bemind, gij blijft bemind, 
En leeft in onze harten voort. 

DE FAMILIE BEDANKT. 

O.Verbruggen, Begr. 501 Drukk. J. Verheyen 
Boechout Boechout


