
Zijn leven viel stil in de palm van Gods hand. 

Dankbaar aandenken aan onze vader 

FRANS ELST 
weduwnaar van mevrouw 

Jeanne Peeters 
echtgenoot van mevrouw 

Hortense Van Laer 
Zijn aardse leven bloeide open te Boechout 
op 13 oktober 1921 en kwam onverwacht 

ten einde te Kessel op 2 juli 1989 

Opgeleid om als schoenmaker er zijn levens- 
taak van te maken moest hij zich toch als 
postman waar maken. Zowel voor de men- 
sen aan wie hij de post bestelde, als voor 
zijn vrienden postmannen was hij een zeer 
gewaardeerde en toegewijde beambte en 
collega. 

Geschoold in de K.A.J. van Cardijn wist 
hij, naast gebed en bezinning, de onbetaalde 
dienstbaarheid te beleven in vele godsdien- 
stige en sociale activiteiten; waarin hij dan 
ook meestal daarbij de taak - toegewezen 
kreeg om de uitnodiging aan de anderen 
te bezorgen. En steeds werd dat gedaan 
met de glimlach. 

Lieve echtgenote, de Heer heeft ons toch 
nog vijf en twintig jaar gegund om samen 
onze kinderen op te voeden en te begeleiden 
op hun levensweg. Dank voor de steun en 
de hulp die ik daarbij van u mocht ervaren. 

Lieve kinderen en kleinkinderen, in de bres 
springen voor u en uw gezin, was mijn le- 
vensvreugde. Altijd heb ik dat kunnen en 
mogen doen met de glimlach en met het 
hart op de tong. Ik deed alleen maar wat 
de Heer van alle leven, en ook van u, van 
mij verwachtte. Samen met ons moeke, 
Jeanne, zal ik u van dicht bij volgen en-: 
achter u staan in de strijd van het leven. 

Goede vrienden postmannen, goede vrien- 
den medewerkers in zovele kringen: onver- 
wacht is er stilte gekomen in uw midden, 
waar mijn heldere stern, soms de bovenhand 
moest hebben. Laat uw vriendschap bliiven 
bestaan in een gebed voor mij! 

Franske, dank voor wat u aan dienst voor 
de Heer, in de kerk of er buiten; aan dienst 
voor uw medemensen, zo spontaan en met 
de glimlach wist te doen. Moge de Vader 
in de Hemel u met open armen tegemoet 
komen en doen aanzitten aan het eeuwig 
feestmaal! 

Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Vrede, 
bid voor ons en breng vrede en rust in het 
hart van allen die lijden. 

De familie is u oprecht dankbaar 

voor uw aanwezigheid en uw medeleven. 
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