Dierbaar aandenken aan

Hubert Engels

Werknemer op rust Gemeente Temse
Lid van de petanqueclub “De Ketsers"

levensgezel van Rita Verlinden

Hij werd geboren te Kruibeke op
31 juli 1940 en ging thuis te Boechout
van ons heen, na een moedig
gedragen ziekte, op 26 oktober 2014,

Zijn levensgezellin en haar familie
danken u voor uw troostende
blijken van medeleven.

Waarom al dat vechten
waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg.

Je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.



