
Dankbaar aandenken aan 

de heer 

Gommaar Ennekens 

weduwnaar van mevrouw 

Maria Van Schil 

geboren te Lier op 31 december 1925 

en in het rusthuis Avondvrede te Boechout 

overleden op 21 mei 2007 

Voor uw vriendschap en blijken van deelneming 

zeggen wij u van harte dank. 

Ik kan helaas geen afscheid nemen 

Ik kan helaas niet bij je zijn 

Maar ik denk aan jou en voel de pijn 

Pijn die een leven lang zal duren 

Het had ook anders kunnen zijn 

Wilrijk, 24 mei 2007 
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