
T Liefste bomma, 

Liefste bloem van Boechout, 

Liefdevol aandenken aan 
Je fiere lach 

: De warmte van je stoof 
Maria Esselens E 

lid van Samana Boechout en Vremde Je was er 
Elke dag weer 

weduwe van Medard Janssens En plots wuifde je die laatste keer 

We gaan je missen 

Z werdg soiento5ss0p Maar alle prachtige herinneringen 
24 april 1923 en is overleden in e 

j Die blijven 
WZC Huize Stracke te Boechout Elke dag weer 

op 30 december 2021, En je plekje in ons hart 
gesterkt door de Ziekenzalving. Dat.. verlaat ons nooit meer 

_ Bedankt voor alles 

| | 
De familie dankt u voor uw S S 

troostende blijken van medeleven. Veel liefs, voor altijd.


