
Noch zorgen, noch gebeden hebben zijne 
ziekte kunnen genezen. God vroeg ons dat 
offer : zijn Heilige Naam zij gezegend ! Hij 
mengt dikwijls met bitterheden het geluk 
dezer aarde, opdat wij den Hemel zouden 
aanschouwen, waat het welzijn nooit ein- 
digt. H. Aug. 

1. 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 
Jozef Rosa Willy ESTUR 
geboren te Mortsel, den 14 September 1909, en 

godoruchtig in den Heer ontslapen te 

Bouchout, den 1 Juni 1922, 

Vonrzien van de H.H. Sacramenten 

Wat is het leven van den mensch ? Een 
damp die voor een luttel tijds verschijnt en 
daarna verdwijnt. Jac IV. 19 

Hij ontving met onderwerping aan Gods 
wil alles wat hem overkwam, en geen enkele 
klacht is zijne lippen ontvallen. Job. 27. 
Een kind van Maria zal nooit vergaan. 

H. Bon. 
‘“ Ik wil met den schapulier van Maria 

sterven ”. _ (Woorden van den overledene). 
Beminde Ouders, Broeders en Zusters, Wij 

scheiden van elkander. Troost u echter, aan 
gene zijde van het graf vinden wij elkander 
weder, bidt goed voor mij, dit zal uw troost 
en voldoening wezen. : 
En gij, mijne Eerwaarde Oversten en goede 

Medeleerlingen, bidt ook voor mij gelijk ik 
voor U zal bidden in den Hemel. 

Zoet hart van Maria, wees mijn Heil ! 
(300 dag. afl.) 

Rle P 
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