
DANKBAAR GEDENKEN WIJ 

DE HEER 

Frans EVERAERTS 

Briaadier-Chef o.r. van het Belgisch Leger 

vereerd met verscheidene Militaire Eretekens 

echtgenoot van mevrouw Emmelia DOMS 

geboren te Boechout op 14 oktober 1930 

en na een iangdurige ziekte godvruchtig overleden 

‚in het A.Z. Middelheim te Antwerpen op 12 juni 1987 

Voorzien van de Sakramenten van de Heilige Kerk 

Mevrouw Emmelia EVERAERTS-DOMS en kinderen, 

De families EVERAERTS en DOMS 

danken voor uw gebed en deelneming 

om uw aanwezigheid op de uitvaartiiturgie 

in de O.-L.-Vrouwekerk te Kontich-Kazerne 

op woensdag 17 juni 1987 

Heer God, 

Gij hebt ons ontnomen iemand die ons zo dierbaar was 

maar uw wil geschiede. Niets kan vergelden wat Wij 

verloren hebben, een goede vader wiens liefde en aandachnt 

geheel ging naar zijn echtgenote en kinderen. steeds 

zorgend en beminnend, een edelmoedig en goed mens 

Lieve echtgenoot en goede vader. wij danken je om wat 

gij voor ons geweest zijt. Je liefde en genegenheid. 

je geloof in de Heer zal voor ons een steun zijn 

in moeilijke dagen. Wij stonden steeds dicht bij jou omdat 

we je nodig hadden. Nu hebben wij je terug nodig om 

voort te gaan op de weg die gij getoond hebt. 

Blijf nu met de kracht van O.-L.-Heer over ons waken ! 

God zegene je voor alles wat je gedaan hebt. 

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST 
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