
Ik verlaat diegenen die ik lief heb Afscheid nemen 

en ga naar hen die ik lief had. is met dankbare handen 

weemoedig meedragen 

Dankbaar gedenken wij al wat waard is 

MEVROUW om niet te vergeten.. 

Magdalena Everaerts Afscheid nemen 
is moeilijk de draden losmaken 

en uit het spinrag der belevenissen 

loskomen 

en achterlaten 

en niet kunnen vergeten… 

echtgenote van 

JEAN VERCAMER 

Geboren te Boechout op 

24 april 1946 en overleden 

te Turnhout op 4 februari 1994, Afscheid nemen leer je nooit.. 

begeleid door de gebeden 

van Gods Kerk. 

Afscheid nemen _I— 

is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen De familie Vercamer-Everaerts 

en verpakken dankt U zeer oprecht voor uw 

in goede gedachten der herinnering.. aanwezigheid, uw gebed en 

is verwijlen bij een brok, groots, blijken van medeleven. 

doorgoed leven 

en stilstaan op de pieken 

van vreugde en pijn.. 
Begraf. Wuyts _ Druk. Baudoin 


