Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel!

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger
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van de laatste HH. Sacramenten der stervenden.

L. Celis, begraf.

lemand, die leeft en werkt zoals de goede God het
verlangt, is altijd gereed om voor Hem te verschijnen,
al gebeurt het nog zo onverwachts.

Zowas deze duurbare overledene en het is troost-
baar voor ons dat gij zulk een goed mens was.

Zij had een geloof zo vast als een rots. Haar betrou-
wen was onwankelbaar. Haar liefde kende geen
grenzen.

Haar zachtmoedigheid, haar eenvoudigheid, haar
nederigheid, haar werkzaamheid. zullen schitteren
als diamanten op haar hemelse kroon.

Zij was een trouwe echtgenocte en een goede moe-
der ; met liefde en toewijding was ze de hele dag
bezig van 's morgens tot ‘s avonds om het zo goed en
zo aangenaam mogelijk te maken voor haar echtge-
noot en kinderen,

Mijn brave mon, voor Uis mijn afscheid een zware
slag. maar wees moedig en stel Uw betrouwen in de
Heer.

Mijn goede kinderen, ik heb U allen liefgehad, be-
mint ook gij elkander, en weest een steun voor vader.

Gij allen, die mij zo duurbaar waart, bidt voor mij
opdat de engelen en de heiligen me mogen te gemoet
snellen en me juichend binnenleiden in de hemelse
glorie bij de Heer en Zijn Goede Moeder Maria.

Miinheer Jan Frans VERHAEGEN ;
De Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen ;
De familién FAES en VERHAEGEN,
danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk, «De Molen»
Boechout Molenweg 2




