Hij stierf na een gelukkige oude dag, verzadigd van
jaren, wijsheid en eer. Zijn lange en harde doodstrijd
heeft zijn ledematen vernietigd, maar zijn ziel gelouterd
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tot goud voor de hemel.

weduwnaar van

Catharina Josephina BAETENS

geboren te Boechout, de 26 Maart 1871, en aldaar

godvruchtig overleden, de @ December 1954, gesterkt

door de laatste HH, S iten en de P lijke Ze-
gen " In Articule Mortis ,,

Niemand zal in zijn ouderdom vinden, wat hij in zijn
jeugd miet heeft verzameld. Het is voer bejaarde lieden
gemakkelijk wel te oordeelen en goede raad te geven,
wanneer ze van hun jeugd voorbeeldig en godvrezend
zijn geweest ; daardoor was hij door iedereen bemind.

In ledigheld heeft hij niet gegeten en van beproeving
is hij niet gespaard gebleven, maar juist daardoor is hij
gelouterd dichter bij God gekomen en wrij geworden
voor de hemel ; dat heeft hij gekunnen door zijn leven-
dig geloof en vurig gebed.

Bij de pijn om zijn heengaan, laat hij zijn kinderen
en ons de troost en 't voorbeeld van een welbesteed le-
ven, vol offers en stille toewijding, nu bekroond door
de eeuwige rust bij God .

Goede Maria, dank om uw zorgvolle verkleefdheid.
Dierbare kinderen, uwe schone en liefdevolle ouderlief-
de zal ik in de hemel gedenken en met moeder over
uwe familicén waken. Blijft uw geloof en schone zeden
getrouw, het is de waarborg voor aards- en hemels ge-
luk.

Achtbare familieleden en vrienden, bidt voor mij en
tot in de hemel, waar ons geluk zal volledig zijn en
eeuwigdurend.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons. 300 d. afl.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn voorspreekster
in de hemel.

De Familietn FAES en BAETENS

darken U Innig voor de betulgde deelneming
en het diep medevoelen in de smart welke

hen getrofien heeft bij het overlijden van
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Begrafenissen H. Beenen, koster Boechout.




