
1. 

Dierbaar aandenken aan Mamma, 

Wat hield je van het leven 

Wat hield je van de mensen 

Waarom al dat vechten 
Waarom al die pijn 

echtgenote van Je wilde hier niet weg 

Karel Vermeylen Het was nog veel te vroeg 
Je wilde bij ons zijn 
De strijd was oneerlijk 

Zelia Faes 

Zij werd geboren te Mortsel op 30 juni 1948 En geheel onterecht 
en overleed, na een langdurige maar Je wilde zo graag verder 
moedig gedragen ziekte thuis te Maar verloor dit gevecht 

Boechout op 27 januari 2003. 

We zullen je missen 

Maar vergeten doen we niet 

Je echtgenoot en kinderen 

De familie dankt u voor 
uw gebed en uw blijken van medeleven.


