.I.

Na een lange strijd van ziekte en pijn,
heeft het U Vader behaagt. De eeuwige
rust te schenken aan

Els FIERENS

Echtgenote van Florimond ANDRIES,

Zij werd geboren te Boechout op
31 juli 1931 en overleed aldaar thuis
in haar woning op 6 september 1990,
begeleid door de gebeden der zieken.

Florimond Andries en familie,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

Vader, al heb ik getracht Uw kruis te
helpen dragen zoals Simon van Cyrenen,
al werd ik bespot en verstoten om hetgeen
U van ons vroeg, toch wilde ik steeds Uw
vriend zijn.

Nu heb ik zelfs het aardse verlaten om in
Uw zalige Liefde te zijn.

Al laat ik mijn dierbaren achter, slechts
weinigen zullen beseffen hoe zalig het is
bij U te zijn. Al gaf U mij een wonder dan
pas werden Uw dierbaren gelukkig. U
hebt mij op aarde beloond door mijn man.
Nu beloond U mij weer in Uw eeuwig rijk.
Ook al kreeg ik hulp van familie en
helpers, Uw liefdevol kruis mag ook voor
hen een zegen zijn. Wat hebt U voor ons
geleden Heer, als wij reeds aan dit kleine
lijden ten onder gaan en reeds mogen
rusten in Uw Hemels Rijk.

Dank U Heer voor deze zegen.

Begrafenissen Goossens & Celis nv. - Mortsel -
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