
Dankbare herinnering aan 

Irma Fierens 

Lid van Ziekenzorg-Boechout 

Zij werd geboren te Lier op 
17 november 1918 en overleed te 

Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op 
31 oktober 2003, gesterkt 

door de Ziekenzalving. 

De familie dankt u oprecht voor uw 

gebed en uw blijken van medeleven. 

Beste Irma, daags voor Allerheiligen ben 

je gestorven; je krachten waren ten einde. 
Die krachten heb je weggeschonken eerst 

aan het werk op de hoeve in de Stoofstraat, 

later gedurende tientallen jaren aan de 

arbeid in de familiale wasserij in de Van 

Colenstraat. Het was stevige arbeid, die je 

graag verrichtte. Maar je energie, zoals 

deze van zus Martha waarmee je huis en 

leven deelde, ging niet op in arbeid alleen. 

Je waart een biddende persoon, aanwezig 
in de wereld, maar toch niet van de wereld. 

Je leefde mee op het ritme van de kerk : 
de dagelijkse eucharistie, het rozenkrans 

gebed op dinsdag, de zon- en feestdagen, 

en de bedevaarten naar Leuven bij Sint 
Jozef, en naar Banneux bij Onze Lieve 

Vrouw. Je vond steun bij zus Gaby en haar 

gezin. Je had een eigen wijze van kijken, 

letterlijk en figuurlijk. Je wist wel waar het 

op aankwam. Mag je nu volop thuis komen 

in Gods lieve woning. Doe een woordje van 

voorspraak voor Martha en voor alle 

familieleden, en voor alle Boechoutse 

mensen. Wij van onze kant blijven met je 

verbonden. We vergeten je niet. 
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