
Aan het eind van de weg. 

aan het eind van je krachten 

neemt God het van je over. 

Mgr. Em. J. De Smedt 

Na een langdurige, maar dapper gedragen ziekte, 

is van ons heengegaan 

Minne Fierens 

weduwe van Apotheker Paul Maervoet 

Geboren te Lier op 27 januari 1927 en aldaar overleden op de 

Palliatieve Eenheid van het Heilig Hartziekenhuis op 16 augsutus 2010, 

gesterkt door de Ziekenzalving. 

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid te nemen van Minne tijdens 

de uitvaartliturgie in de kerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout, 

op vrijdag 20 augustus 2010 om 11.30 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 

achteraan in de kerk vanaf 11.10 uur. 

Aansluitend zullen we Minne begeleiden naar haar laatste rustplaats 

in het familiegraf op de begraafplaats van Boechout. 

Er is gelegenheid tot groeten in het mortuarium van het Heilig Hartziekenhuis, 

Mechelsestraat 24 te Lier (naast dienst spoedgevallen) dagelijks tussen 18 uur 

en 20 uur, Le.m. woensdag 18 augustus 2010. 

Rouwadres: 

Familie Maervoet - Fierens, 

p/a Begrafenissen Goossens & Celis, 

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.


