
’Zalig zij die naar het woord van God 

luisteren en het in praktijk brengen.” 

t 
Dankbare herinnering aan het schone leven 

van 
Mejuffrouw 

REINE FIERENS 
Lid van verscheidene 

godsdienstige genootschappen 

Zij werd geboren te Lier, op 8 oktober 1894 

en overleed te Hertsberge, op 18 februari 

1983, begeleid door de gebeden van de 

H. Kerk. 

Heel haar leven lang heeft Tanteke getracht 

deze woorden van Jezus op een eenvoudige 

manier te realiseren. Haar dagelijks gebed, 

haar rozenkrans, haar jarenlang dienstbetoon 

in de familie, haar veelvuldig ziekenbezoek, 

haar wandeltocht naar eenzamen : dat alles, 

gewoon en eenvoudig, was gegroeid bij haar 

vanuit de beleving van Jezus' blijde bood- 

schap. Nu de Heer haar geroepen heeft als 

zijn trouwe dienares om bezit te nemen van 

zijn hemels Koninkrijk dat Hij van eeuwigheid 

voor haar had bereid, danken wij haar en 

onze Schepper omdat zij door zijn kracht en 

genade voor ons mocht zijn : 

een voorbeeld 

van levendig geloof in zijn boodschap, 

van diep vertrouwen op zijn woord en 

zijn toekomst met de mens. 

van grote liefde tot haar familie en mede- 

mensen. 
een teken 

van nederige dienstbaarheid en hulp waar 

het nodig was, 

van geduldig verdragen van iedere vorm 

van lijden, 

van een volhardende inzet waar de dage- 

lijkse teak haar riep, 

van reine eenvoud, 

van blije zachtmoedigheid, 

van een doodgewone luisterbereidheid. 

Daarom bidden wij: 

Heer God, 

wij danken U 

voor haar levensgetuigenis 

in ons midden. 

Wij geloven dat het niet 

te vergeefs is geweest 

en vragen U haar op te nemen 

in de heerlijkheid van uw verrezen Zoon. 

Moge het voor ons allen 

een aansporing zijn 

U trouw te dienen 

al de dagen van ons leven. Amen. 

De familie dankt voor uw troostende blijken 

van deelneming. 
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