
1. 

Dankbare herinnering aan het leven 
in ons midden van 

de Heer 

Theo FLOREN 

Hij werd geboren te Wommelgem op 
7 tebruari 1910 en overleed te Deurne in 
de Onze Lieve Vrouw Middelareskliniek 

op 3 juni 1989, begeleid door 
de gebeden van de H. Kerk. 

Zijn zusters, schoonzusters, 

neven en nichten, 

danken U 
voor uw troostende blijken 
van deelneming. 

Een sympathieke man is van ons heen- 

gegaan. 
Een zware operatie heeft zijn krachten 

snel doen afnemen en zo is hij stilletjes 

uitgeblust. 
Voor de familie was hij «Nonkel Theo». 
Zijn opgeruimd gemoed werkte aan- 
stekelijk. Met zijn kwinkslagen was hij 
aangenaam gezelschap in zijn omgeving. 

Hij hield veel van bloemen en was 
zichtbaar tevreden als hij er rond hem 
had. Hij hield ook van zijn familie en van 
zijn ouderlijk huis en van huisdieren en 

… erzijn nog zoveel dingen waar Nonkel 

Theo om gegeven heeft. 

Dank lieve zusters voor alles wat ge voor 

mij gedaan hebt. 

De familie dankt het verplegend per- 
soneel voor al hun goede diensten. 
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