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Dankbare herinnering aan

'n Beetje

sterven doe je niet ineens

maar af en toe 'n beetje

Alfons FLORUS
en alle beetjes die je stierf

" 't is vreemd, maar die vergeet je
Hij werd geboren te Boechout

op 23 juli 1905 en overleed het is je dikwijls zelfs ontgaan

aldaur_np 7 januari 1994, je zegt ik ben wat moe
begeleid door de gebeden
van de H. Kerk. maar op 'n keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

De familie dankt U voor uw gebed,
uw troostende blijken van
deelneming en uw genegenheid.

Onze speciale dank aan de dokter de

verpleegkundigen en al het personeel

van het R.V.T. St.-Mathildis voor hun

liefdevolle zorgen.
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