
Dankbare herinnering aan 

_I. 

DE HEER 

August FLORUS 

weduwnaar van Mevrouw Leontine Wollants 

en van 

Mevrouw Josephina Van Den Bulck 

Geboren te Boechout op 24 januari 1902 en 

godvruchtig overleden in het 

St. Elisabethziekenhuis te Lier op 

27 december 1989, voorzien van de 

H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen. 

Nu zijn zijn handen tot rust gevouwen 
nu klopt zijn hart niet meer. 

Zijn levensverhaal is geschreven. 

Hij is thuisgekomen 
en leeft voort in Gods liefde. 

Zo blijft hij aanwezig. 

Voor ieder laat hij een boodschap 
achter. 

Moge hij bij de Heer 
het geluk en de zekerheid vinden 
waarnaar hij op aarde steeds zocht. 

De families Florus, Van Den Bulck, Wollants, 

Celis, Coenen en Van Herck danken U 

voor uw gebed en aanwezigheid. 

Koningshooikt, 2 januari 1990 
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