
Heer, laat uw dienaar gaan in vrede 
naar uw woord ! 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

MIJNHEER 

Carolus Leopoldus FLORUS 

weduwnaar van 

s” Maria Theresia PAUWELS 

en van 

Elisabeth Ludovica DE LOUKER 

geboren te Boechout, op 14 maart 1869 
en godvruchtig overleden te Mortsel, 

in de St. Jozefskliniek, op 14 maart 
1961, voorzien van de laatste HH. 
Sacramenten en de Pauselijke Ze- 
gen «In Articulo Mortis». 

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzich- 
tig die nu zodanig tracht te wezen in 
het leven als hij wenst gevonden te 
worden in de dood. (Nav. Chr. I.23) 

Zalig de dienaar die God bereid zal 
vinden als Hij hem rekenschap zal 
vragen ! Waakt dus, omdat gij niet 
weet welk uur de Heer zal komen. 

(Matth. XXIV). 

Dierbare kinderen en kleinkinderen, 
ik dank U voor uw goedheid en ge- 
negenheid. Weent niet over mijn tijde- 
lijk afsterven, maar bidt veeleer voor 
mijne ziel opdat zij zo spoedig moge- 
lijk Gods aanschijn moge aanschou- 
wen. 
Wij bidden U, o Heer, ontsla de ziel 

van uw dienaar van alle band der 
zonden, opdat zij in de heerlijkheid 
van de verrijzenis zich moge verheu- 
gen. 

De familiën FLORUS, 

PAUWELS 

en DE LOUKER 

danken U voor uw blijk 

van deelneming in hun 

TOuw. 
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