
Dankbaar gedenken wij 

CONSTANTIA FLORUS 

Lid van de K.AV. 

echtgenote van 

Constant Vlaeymans 

geboren te Lier op 22 maart 1931 en in de 

Heer ontslapen in het St.-Norbertusziekenhuis 

te Duffel op 23 augustus 1984 

gesterkt door de H. Sakramenten 

De echtgenoot, kinderen, kleinkinderen 

en familieleden 

danken u voor de blijken van deelneming. 

Zij was een trouwe, liefhebbende, zorgzame 

echtgenote, totdat de Heer besliste dat het 

genoeg was. 

Toen moest ze jaren leren ziek zijn, zwak en 

hulpbehoevend. 

Haar lichaam deed pijn, maar haar ziel vond 

troost want zij geloofde in het woord van 

Jezus. 

Liefste echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, 

het scheiden valt hard omdat we elkaar lief- 

hadden. 

Het gebed weze de band die ons verenigd 

houdt, tot we elkaar weerzien in het hierna- 

maals. 

Begrafenissen Wijns-Van Dijck 
L. Carréstraat 45, Hallaar tel. 015/24 16 32


