
Aandenken aan 

EMIEL FLORUS 

weduwnaar van CELINE KEMPENAERS 

Geboren te Boechout op 24 september 
1906 en overleden in het R.V.T. “Zonnetij” 

te Aartselaar op 27 december 1997, 
gesterkt door de 

H. Sacramenten der zieken. 

De familie dankt U voor de blijken 

van deelneming. 

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe ‘n beetje 
en alle beetjes die je stierf, 
‘t is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, 
je zegt: “ik ben wat moe” 
maar op ‘n keer, dan ben je aan 

je laatste beetje toe. 

Toon Hermans 
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