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DANKBAAR GEDENKEN WIJ 

de Heer 

Leopold FLORUS 
weduwnaar van 

Mevrouw Ludovica VAN EESTER 

Krijgsgevangene 40 - 45 

Hij werd geboren te Borsbeek op 15 maart 1914 

en op 30 mei 1980 werd hij te Lier in het 

St.-Elisabethziekenhuis in de eeuwige Vrede 

opgenomen, na een leven van geloof in de 

goedheid van God en dienstbaarheid aan 

zijn gezin en aan de anderen, 

na gesterkt te zijn met de sacramenten 

der zieken en de pauselijke zegen. 

lemand uit ons midden verliezen doet altijd 

pijn en brengt een leemte in huis, maar de 

herinnering aan Vader schept een blijvende 

band, tussen die hem moeten missen. 

Vader is naar de hemel gegaan. Op zijn gelaat 

was er rust en vrede; in ons hart de pijn om 

het afscheid; in ons gebed de gelovende hoop 

aan de overkant; in onze gedachte een diepe 

dankbaarheid voor al het schone en het goede. 

Hij was een brave en steeds zorgende Vader, 

die kon genieten van het dagelijkse leven. Hij 

heeft nochtans de laatste jarep heel x\(at niee- 

gemaakt, en nu hij door ziekte gedwong&n werd 

het kalm aan te doen, ook dan wilde hij die- 

genen die hem zo trouw omringden zo weinig 

mogelijk tot last zijn. 

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u 

voor al wat u gedaan hebt. Voor u was er 

niets te veel. Wanneer ik maar dacht u nodig 

te hebben, waart gij altijd even minzaam en 

geduldig. Dank voor heel uw inzet. Eens zullen 

we weer samen mogen zijn in de Heerlijkheid 

van de Heer. 

De families FLORUS, VAN EESTER, 

SMITS en CELIS 

danken u van harte voor uw gebeden 

en voor uw blijken van deelneming. 

Begr. Mevr. Mampay-Diels, Lostr. 22, 
Broechem - Tel. 8552 23


