
God dienen, en onze ziel zalig maken. Dat 

is onze grote, en enige levenstaak ! Kort zijn 

de dagen, van de mens. En het getal, van 

zijn levensmaanden is bij U, o Heer! 

Ï 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

MEVROUW 

Louisa Regina FLORUS 
echtgenote van 

de Heer Alfons Corneel VAN CAMP 

Lid van de Bond van het H. Hart 

en van verschillende Broederschappen, 

geboren te Boechout op 23 juli 1899 en zeer 

godvruchtig in de Heer ontslapen te Deurne 

(kliniek O.L.Vr. Middelares) 

op 18 januari 1964. 
Gesterkt door de Heilige Sakramenten van de 

Zieken en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis» 

We danken de Meester van bet leven. 

Omdat Hij ons zulk een voorbeeldige moe- 

der schonk. Zij munte uit, door haar over- 

tuigend geloof. En haar getrouw, volhar- 

dend gebed. 

Haar eenvoudige, nederigheid, en zachte 

opgewektheid, getuigde van diepe levens- 

zin. En deed haar van iedereen beminnen ! 

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, bes- 

te schoon- en kleinkinderen, wij blijven 

steeds door de liefde verenigd, eens zien 

wij elkaar voor Gods aanschijn, in de 

schone hemel weer. 

Vergeet mij niet in uw gebeden. 

Dat zij in vrede ruste ! 

De familiën 

FLORUS en VAN CAMP 

danken U van harte voor uw gebeden 

en blijken van christelijk medevoelen. 
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