
«k At van de vruchten die '’k zelve won, 

’k stond vast in de aarde, 'k droeg het hoofd 

in de zon.» 

DANKBARE HERINNERING AAN 

Mevrouw 

Maria Rosalia FLORUS 

weduwe van Jozef DE PAEPE 

Zij zag het levenslicht te Boechout 
op 26 mei 1904 en is zachtjes inge- 
slapen te Reet op 23 januari 1996, 

gesterkt door de Ziekenzalving. 

Moeder, 

Sterven, op een gezegende leeftijd, na veel 

tegenslag en gezond mogen blijven. Dat was 

de wens van haar. 

Deze woorden hadden voor haar een diepe 

waarde. Tegenslagen vanaf haar jeugd tot 

het overlijden van haar "’Jefke”’. 

De moed en het geloof sterkte haar doel. 

Haar kroostrijk gezin begeleiden en opvoeden. 

Het zware werk op het landbouwbedrijf, ge- 

steund door raad en daad, heeft zij voltooid 

naar best vermogen en onder moeilijke om- 

standigheden. 

Gesterkt door het gebed en het vertrouwen 

in ”Onze Lieve Vrouw” getuigde de brandende 

kaarsen bij dreigende tegenslagen. 

Wij zien U zitten in uw zeteltje, groeten bij 

de komst van bezoek en fier warme koffie 

en een stevige boterham te geven. 

Het straalde geluk en tevredenheid uit. 

Innerlijk was je fier op je kinderen-, klein- 

en achterkleinkinderen. 

Uren kon je kijken naar de foto’s op je kast. 

Fier was je ook teksten te gebruiken van het 

doodsprentje van vader. 

Dit dragen wij als getuigenis ons hele leven 

mee. 

Bedankt moeder-moemoe voor je voorbeeldig 

leven. 

Moge de Heer U samen herenigen met onze va. 

Een droom die werkelijkheid wordt. 

Dank U. 

Voor uw blijken van genegenheid dan- 

ken U de families FLORUS, DE PAEPE, 

CELIS en WIJNS. 
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