
Tot vroom aandenken aan 

Mevrouw 

ANNA FRANCK 

Titularis van verscheidene eretekens 1914-1918 

weduwe van de Heer Paul LEUNIS 

gebòren te Antwerpen, op 20 maart 1883 en 

godvruchtig overleden te Boechout, op donder- 

dag 8 november 1979, gesterkt door de Genade- 

middelen van de H. Kerk. 

DE FAMILIE DANKT. 

Het is alsof de dood moeder nog mooier 

heeft gemaakt. Fijn, bijna breekbaar, een 

rustige glimlach, ja, alles is voorbij ! 

Tussen haar gevouwen handen een kruisje, 

hoop op een nieuwe toekomst. Helemaal geen 

sterfbed maar bijna een zegetroon ! Wij zul- 

len dit laatste beeld nog lang in ons hart 

dragen. 

Hoop op een nieuwe toekomst. Was dat niet 

het leven van moeder, bijna 97 jaar lang ? 

Zorgen dat iedereen het goed had. Werken 

en hopen op een betere wereld. In stilte en 

eenvoud zorgen voor de anderen. 

Vooral haar kinderen, kleinkinderen en gans 

de familie... ze droeg ons zo diep in het hart. 

Een nieuwe toekomst. Rotsvast geloofde moe- 

der in die nieuwe aarde, in de nieuwe hemel, 

waarover Jezus spreekt. Gans haar leven wist 

ze gedragen door die liefdevolle hand van de 

Vader. Voor haar is die hemel nu begonnen. 

Heer, dank, omdat wij moeder zo lang in ons 

midden mochten hebben. Uw liefde is in haar 

een stukje zichtbaar geworden.


