
Vader, 

Dankbare herinnering aan veel praten en mooie woorden 

Paul FRANCK 
lagen u niet. 

Uw liefde lag in uw daden. 

echtgenoot van Maria Theunis Geen vijs die gij hebt vastgedraaid 

is nog los te krijgen. 

geboren te Hoboken op 2 januari 1929 Weet ge nog hoe dikwijls gij ons 

en overleden in het A.Z. Middelheim : 

te Antwerpen op 27 maart 1996. gezegd hebi : 
“Eenvoud is de garantie van de 

degelijkheid”. 

Dank u vake, voor alles. 

Uw aanwezigheid en gebed 

waren een troost. 

Hiervoor danken wij U. 

De families Franck, Theunis, van de Pol! 

en Van Rompaey


