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Dankbaar gedenken wij 

de Heer Ludovicus FRANS 

echtgenoot van 

Mevrouw Jeannette COESEMANS 

geboren te Boechout op 19 september 1914 

en godvruchtig overleden te Lier 

in het St.-Elisabethziekenhuis 

op 16 augustus 1992, 

gesterkt door het Sakrament van de zieken. 

De familie dankt U voor uw gebed en uw 

blijken van medeleven. 

Met U zijn er geen verten meer 

en alles is nabij. 

Des levens aanvang glinstert weer, 

geen gisteren en geen morgen meer, 

geen tijd meer en geen uren, 

geen grenzen en geen muren ; 

en alle angst voorbij, 

verlost van schaduw en van schijn, 

wordt pijn en smart 

tot vreugd verheven ! 

Hoe kan het zo eenvoudig zijn ! 

Hoe kan het leven Hemel zijn, 

met U, o kern van alle leven ! 

Felix Timmermans 
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